Beste leden,

Velen van jullie zullen al in verlof geweest zijn. Anderen moeten nog verlof hemen.
Hopelijk hebben jullie mooi weer gehad en ervan genoten met het hele gezin. Want
weldra organiseren we terug een wandeltocht. De eerste is in september met een
klein probleempje door een misverstand.

We dachten dat alles in orde was maar we hadden iets over het hoofd gezien. Onze
startzaal was namelijk niet gereserveerd voor 9 september. Die was natuurlijk al
geboekt voor die dag, maar een geluk bij een ongeluk de zaal was wel vrij op 10
september. Dus onze 29¢ Memorialtocht van zaterdag 9 september verhuist naar
zondag 10 september, in dezelfde zaal ,O0C ALBATROS Zarren.

Ik reken op jullie steun om het zoveel mogelijk door te vertellen aan familie,
vrienden, wandelaars. Het bestuur doet dit ook via de media en officiéle kanalen.
Bij Wandelsport Vlaanderen is deze al aangepast.

Onze 29¢ Memorialtocht start in 8610 Zarren, zaal OC Albatros Staatsbaan 241d.

De kleine afstanden hebben een rustpost in de startzaal en de grotere afstanden
hebben rust op een landelijke boerderij.
Voor de rolstoelgebruikers is er ook een rustpost voorzien

We hebben dit jaar ook nieuwe paadjes gevonden om rustig
te kunnen wandelen en ook voor het eerst passeren we
langs een wijngaard.

De eerste in Kortemark, het is wel nog in een proeffase.

We kregen toelating om daar langs te wandelen.

Met dank aan de familie

Vandebouwhede Johan en Debeuckelare Gudrun.

Tevens zijn zij de makers van een nieuw biertje met de
naam TERREST Golden Tripel.

Deze tripel zullen we verkopen in onze startzaal en
rustposten.

We hebben dan nog een nieuwigheid
geschonken door Bakkerij JohAnn van Zarren,
deze bestaan dit jaar 35 jaar.

Bij deze een dikke proficiat.

Van hen mogen we om de 100 wandelaars
iemand gelukkig maken met een attentie.

2 pakjes Artisanale koekjes

Dus beste leden eind goed al goed en nu maar hopen op een mooie dag en allen
daarheen, zouden we zeggen.

Het Bestuur



